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ODOORN

Dienst in de kerk van Odoorn

Op zondag 8 maart a.s. is er weer een gezamenlijke dienst met de
Grote Kerk in de Margarethakerk te Odoorn, Valtherweg 1.

Deze dienst vangt aan om 10 uur waarin voorgaat Helene Westerik,
pastoraal werker aldaar. Op de piano speelt Marjan Doornbos en de
collectes zijn bestemd voor Kerk in Actie t.b.v. Internationale
Vrouwendag in Egypte (een betere toekomst voor meisjes in
achterstandswijken) en voor de Wijkkas van Odoorn en van de
Grote Kerk.

MEDEDELINGEN

De Koffieochtenden
Elke woensdag van 10.30-11.30 uur bent u van harte welkom in
deze kerk. Koffie en/of thee staatvoor u klaar.

Naar binnen

Dit is het meditatief-stilte-moment in de Grote Kerk. Elke maandag
van 12.15-12.45 uur. Je kunt bidden, mediteren of alleen maar de
stilte ervaren in het bijzondere gebouw dat de Grote Kerk is.

Let op: maandag 16 én 23 maart a.s. is er geen stiltemoment i.v.m.
een verhuring van de kerk.

Opbrengst inhoud Bloemenbusjes: € 142,35;

Opbrengst inhoud koffiebusjes : € 256,75.
(beide contante bedragen geteld op 24 februari jl.)

Nieuwe expositie in de Grote Kerk
Afgelopen maanden was het een drukte op het kunstplein van het
Hondsrug College, want de organisatie van de jaarlijkse expositie in



de Grote Kerk was weer in volle gang. De kunstklassen van Havo 4,
Vwo 4 en Vwo 5 hebben in februari de laatste hand gelegd aan hun
kunstwerken met als thema: ‘Op je lijf geschreven'; Wat draag je
(uit)? Trek het (je) aan!

Met een wit T-shirt als basis hebben alle leerlingen een groot
kunstwerk gemaakt waarin een boodschap ligt die zij willen
uitdragen!

Van 12 maart t/m 7 april is deze expositie in de Grote Kerk te
bezichtigen op de woensdag-, donderdag- en zaterdagmiddagen van
13.00 tot 16.30 uur.




Overweldigend leven

Een muzikale lezing door Frits de Lange en Eessa Frieman.

Het Inspiratieplein van de Grote Kerk nodigt eenieder van harte uit
voor deze boeiende en afwisselende lezing. Basis is het boek
Overweldigend leven van Frits de Lange. De klimaatcrisis, het
aanhoudende oorlogsgeweld, psychisch en lichamelijk leed en
problemen in de eigen persoonlijke omgeving: dit alles overweldigt
en overmeestert ons. Continu zijn we op zoek naar evenwicht en
een manier om hiermee om te gaan. Maar hoe doen we dat?

Frits de Lange verweeft in zijn boek inzichten van grote denkers met
persoonlijke ervaringen en laat ons zien dat overweldiging zo slecht
nog niet is. Overweldigende ervaringen zijn juist de grond van ons
bestaan. Dit besef biedt ons een sleutel tot een nieuwe, rijkere
verhouding met de wereld om ons heen.

De lezing is een combinatie van zorgvuldig gekozen liedjes over het
thema (live gezongen door Eessa Frieman) en een prikkelende,
inspirerende tekst, waarmee Frits de Lange probeert de inhoud van
zijn boek dichter bij de ervaring van mensen te brengen.

Eessa Frieman brengt indringende songs over hoe verrukkelijk en
verschrikkelijk het leven kan zijn. Liedjes van Maarten van
Rozendaal tot De Dijk, van Nick Cave tot Leonard Cohen over
kwetsbaarheid, pijn en verlangen, maar ook over geloof, schoonheid
en intens geluk. Frits de Lange begeleidt haar op gitaar.

Frits de Lange was hoogleraar ethiek aan de Protestantse
Theologische Universiteit (Groningen). Daarnaast doceert hij o.a.
aan de Filosofische Academie op Kreta. Regelmatig schrijft hij voor
verschillende tijdschriften (o.a. Volzin) en dagblad Trouw. Op zijn
naam staan verschillende boeken. Veel informatie is te vinden op
zijn website www.fritsdelange.nl.

De lezing vindt op dinsdag 24 maart, 19.30 uur in de Grote Kerk aan
het Marktplein te Emmen. De entree bedraagt € 10,-.

Een Passie voor Pasen
Er wordt wel gekscherend gezegd dat in de tijd rond Pasen ongeveer
de helft van de Nederlanders een passie-concert bezoekt, terwijl de
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andere helft het concert uitvoert.

Dit jaar heeft het Toonkunstkoor Emmen gekozen voor misschien
wel de meest bekende en geliefde: de Matthaus Passion. Dankzij
projectzangers uit verschillende koren en cantorijen uit Emmen en
omgeving en uit Assenis het gelukt om een groot dubbelkoor
samen te stellen. Het kinder- en jeugdkoor Viva la Musica uit
Zuidwest Drenthe zingt ook mee. De begeleiding wordt verzorgd
door het Nederlands Begeleidingsorkest. Jacco Camphens is de
dirigent.

Wij horen bij de helft die deze Passie uitvoert. Hoort u bij de helft
die komt luisteren? U bent van harte welkom!

Wanneer: zaterdag 28 maart Tijd: 19:30 uur Locatie: Stadskerk
Emmen. Van Schaikweg 59, 7811 KK, Emmen Prijs: € 45,00.
Jongeren tot 23 jaar: € 15,00. Inclusief pauzedrankje.

Let op: we zingen in een andere kerk dan u van ons gewend bent.
Met een dubbel koor, een kinderkoor, een orkest en solisten zijn we
met 110 mensen die dit concert uitvoeren. Vandaar dat voor deze
ruime locatie gekozen is. (bekend van de corona-vaccinaties). Er zijn
voldoende goede zitplaatsen en er is gratis parkeren voor de deur.

TOONKUNSTKOOR EMMEN

SACRED DANCE

o.l.v. Joke Vuurboom in de Grote Kerk, Schoolstraat 5, Emmen.

Op dinsdag 17 maart 2026 van 10 tot 15 uur gaan we weer dansen.
Het thema is gewijzigd. Door de huidige wereldsituatie kies ik nu
voor het thema: “VREDE”.

Het volgende citaat uit het” Boek van het Licht en de Liefde” van
Willem Glaudemans wil ik graag als leidraad nemen:
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“VREDELIEVENDHEID”
Met gebalde vuisten kun je niets ontvangen.

Aanval werkt niet om vrede te bewerkstelligen, middel en doel
moeten met elkaar in overeenstemming zijn.

Je kunt niet met middelen van oorlog vrede scheppen, al wordt het
vaak geprobeerd, maar altijd met meer geweld tot gevolg. Wanneer
wordt ingezien dat aanval altijd meer pijn geeft, ook en vooral voor
de aanvaller zelf — want hij heeft allereerst zichzelf aangevallen door
zich als zwak te zien en daarna moet hij bovendien proberen zijn
schuldgevoel te onderdrukken - dan kan misschien het inzicht
dagen dat oorlog niets echt oplost.

Sinds mensenheugenis is er in alle culturen gedanst. Dansen is in
beweging en ritme uitdrukking geven aan wat in je leeft. Sacred
Dance is een dansvorm die deze natuurlijke behoefte ondersteunt.
De innerlijke beleving is belangrijk, niet de uiterlijke prestatie. Sacred
Dance zijn eenvoudige symbolische dansen waarbij het kan gaan om
het plezier, om de ontspanning, om het samen dansen, om de
meditatie, het kan een weg van bewustwording zijn. Vooral in deze
snelle tijd is deze vorm voor de mensen een goed middel om tot rust
te komen. Het moderne leven heeft o.a. veroorzaakt dat ons denken,
voelen en willen vaak geen eenheid meervormen. Dans en muziek
brengt ons naar een “ZIIN” in het hier en nu. We worden ons zo
bewust van ons eigen centrum en onze relatie tot de ruimte en de
ander. Er wordt gedanst op klassieke, folklore, religieuze en nieuwe
muziek. Danservaring is niet nodig.

Het zijn vooral dansen die appelleren aan de harmonie en stilte in
ons zelf, eenvoudige dansen waaraan we direct mee kunnen doen.
Simpele bewegingen en passen die steeds herhaald worden.

Aanmeldingen graag naar: jokevuurboom@gmail.com.

Gratis parkeren bij mij thuis aan de Dennenlaan 44A, Emmen, tel.
0591-648128. Je wordt dan met de auto naar de kerk gebracht.

De kerk gaat open om 9.30 uur. Koffie, thee en iets lekkers staan de
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hele dag klaar. We dansen 2 sessies met een middagpauze
tussendoor. Graag je eigen lunchpakket mee nemen.

Donatie: € 30,- overmaken aan J.J. Vuurboom-Duit, Emmen: NL 17
INGB 0002 2277 07. of contant in een gesloten envelop met je naam
erop. Na aftrek van de onkosten wordt het restbedrag overgemaakt
naar een vredesdoel.

Ik hoop jullie in grote getale te mogen verwelkomen op dinsdag 17
maart.

Joke Vuurboom

Een Spoor van Lichtin en rond de Grote Kerk in Emmen

Volg op zaterdag 4 april een Spoor van Licht rondom en in de Grote
Kerk. Van 13.30 —16.00 uur is de Grote Kerk in Emmen geopend en
verlicht met kaarsjes. ledereen is welkom om binnen te lopen, een
lichtje aan te steken, een moment van rust te ervaren en even stil te
staan bij wat er van binnen bij je leeft, bij wat er in de wereld speelt.
Als u behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor, is daartoe
ook gelegenheid. Rond de kerk zijn er mensen die u uitnodigen en
een lichtje meegeven, om zo met elkaar een spoor van licht te
vormen. In de kerk zal onder andere pianist Erik van der Heide zijn
medewerking verlenen. De deur staat open. Wees welkom.

Als u hieraan mee wilt werken, bv bij het verlichten van de kerk, bij
het uitdelen van de waxinelichtjes en/of de mensen welkom te
heten, dan kunt u dit melden bij Joke Brederveld, tel. 0591-222159
of email scriba@grotekerkemmen.nl.

Jeugdwerkactie: Klusjesbureau!

Elk jaar zamelt het jeugdwerk geldin ons jeugdwerk en voor het
goede doel. Dit jaar willen we dit doen door klusjes aan huis.

Denk aan kleine werkzaamheden zoals opruimen, schoonmaken,
tuinwerk, oppassen of andere praktische klusjes. Heeft u een
simpele klus die tieners voor u kunnen doen? Mail dan

naar jeugdwerkemmenzuid@gmail.com en wij nemen contact met u
op. Samen helpen we elkaar en steunen we een mooi doel!
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Vrijwilligers gezocht!

Twee keer per maand vindt er in verpleeghuis De Horst op de
vrijdagmiddag om 15.15 uur een korte, oecumenische kerkdienst
plaats, geleid door voorgangers uit verschillende kerken en geloofs-
gemeenschappen uit Emmen en omgeving. Het zijn warme, laag-
drempelige diensten waaraan ook altijd een koor of enkele musici
hun medewerking verlenen.

Twee (gezellige!) groepjes vrijwilligers zorgen dat de bewoners van
De Horst naar de kerkzaal gebracht worden en brengen hen na
afloop van de dienst weer terug naar hun kamers.

Probleem is, dat deze groepjes vrijwilligers momenteel té klein
zijn.....Dus: Wil je één keer per maand bijdragen aan een mooie,
zinvolle vrijdagmiddag? Meld je dan aan als vrijwilliger! Dat kan
door een mailtje te sturen naar: k.rinia@treant.nl.

En natuurlijk kun je ook vrijblijvend eerst eens een kerkdienst
bijwonen; de data en tijdstippen staan vermeld in Op Weg.

Voor meer informatie: jpt.haan@hetnet.nl.

Namens de vrijwilligers, Janny Seubers

Mini Matthaus Passion

Koorschool Drenthe brengt in maart 2026 een verkorte en eigen-
tijdse Matthaus Passion van Johann Sebastian Bach. Dit klassieke
muziekstuk, dat het verhaal vertelt van het lijden en sterven van
Jezus, is al jaren één van de meest geliefde concerten in Nederland.
Steeds vaker verschijnen nieuwe uitvoeringen: korter, in
verschillende talen of in moderne vormen. Daarom ontwikkelde
Koorschool Drenthe nu een eigen mini-Matthdaus Passion. De kern
van Bachs meesterwerk (BWV 244) blijft behouden. Het
indrukwekkende openingskoor en beide slotkoren worden
uitgevoerd met groot orgel en koor. Daarnaast zingt het koor twaalf
koralen op de originele plekken in het verhaal, begeleid door
kistorgel en cello. Hierdoor krijgt de uitvoering een warm en intiem
karakter.

De Bijbelteksten uit het Matthels-evangelie worden in het
Nederlands gelezen door een ervaren lector. De koralen blijven in
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het oorspronkelijke Duits, zoals bij Bach. Zo ontstaat een mooie
combinatie van traditie en een frisse, toegankelijke vorm.
Uitvoeringen:

De concerten staan onder leiding van dirigent Arian van der Mark en
vinden plaats op:

Vrijdag 20 maart om 19.30 uur — 20.45 uur in de Stefanuskerk,
Hoofdstraat 10, Westerbork. Entree € 15,-

Vrijdag 27 maart om 19.30 uur — 20.45 uur Johanneskerk,
Kerkstraat 2, Peize. Entree € 15,-

Koorschool Drenthe nodigt iedereen van harte uit om deze
compacte, sfeervolle en ontroerende uitvoering van de Matthaus
Passion te komen beluisteren.

De Johannes Passion van Johann Sebastian Bach

De laatste jaren profileert het Oratoriumkoor zich met vergeten
passiemuziek. In 2024 en 2025 waren het de Lukas Passion en de
prachtige Matthaus Passion (1746) van G.Ph. Telemann.

Dit jaar geen vergeten Passie, maar de bekende, ingetogen en toch
minder vaak uitgevoerde Johannes Passie vanJohann Sebastian
Bach. Begeleid door het Margaretha Consort, met hun prachtige
oude muziekinstrumenten.

De Johannes Passie is compacter dan de Matthaus Passie, de aria’s
zijn over het algemeen beknopter, het verhaal ontwikkelt zich
sneller, feller en de spanningsboog is strakker. Dat geeft het werk
een intense, bijna ademloze dramatiek. Toch draait het uiteindelijk
niet alleen om het lijden zelf, maar om wat daarachter schuilgaat. In
deze muziek klinkt, juistin de donkerte, het vooruitzicht van
overwinning op de dood. Wanneer wij dit verhaal plaatseninde
wereld van vandaag, met haar conflicten en onrust, dringt een vraag
zich op: is er eigenlijk zoveel veranderd? Juist daarom is het zingen
en beluisteren van de Johannes Passie meer dan herdenken alleen.
Het is ook een moment om hoop te koesteren, een uitnodiging om
te blijven vertrouwen op een betere wereld. Muziek speelt daarin
een onmisbare rol.



Vrijzinnige Kerk van Odoorn

BERICHTEN VANUIT ODOORN

De volgende dienst in de Kerk van Odoorn

Die is op zondag 8 maart. Het is een dienst samen met de Grote
Kerk. Aanvang 10.00 uur.

Met Helene Westerik, woorden, Marjan Doornbos, pianospel.

Er wordt gecollecteerd t.b.v. Internationale Vrouwendag in Egypte
(als diaconale bestemming) en voor de Wijkkas Odoorn en Grote
Kerk.

Kunstwerkgroep OVG

De expositie van Bob Westerik en Marchinus Elting duurt tot
zaterdag 25 april en zal tijdens de Paastijd gedurende 10 dagen
worden onderbroken.
Van 28 maart t/m 6
april zijnin onze kerk
zestien kruiswegstaties
met een heel
bijzondere symboliek
van Aad de Haas te
bewonderen.

Aad de Haas was een
Rotterdamse
kunstenaar diein 1944
samen met zijn
echtgenote onderdook in Zuid-Limburg. Daar beschilderde hijin de
periode 1946-1949 de Sint Cunibertuskerk in Wahlwiller. Bovendien
maakte hij voor die kerk zijn beroemde kruiswegstaties. Deze waren
echter zo onorthodox, dat ze op last van het Vaticaan verwijderd
werden.




In 1981 werd Aad de Haas postuum gerehabiliteerd en zijn de
kruiswegstaties teruggekeerd in de Sint Cunibertuskerk.

In onze kerk zullen, vrijwel niet van de originele werken te
onderscheiden foto's, op ware grootte van de staties worden
getoond. Deze werken zijn door de Sint Cunibertuskerk aan ons ter
beschikking gesteld.

Het loont zeer de moeite om de kruiswegstaties te komen
bezichtigen. Bij de tentoonstelling zal een boek te koop zijn over de
kruiswegstaties.

De tentoonstelling is van 28 maart t/m 6 april van 13.00 tot 16.00
uur te bezichtigen met uitzondering van Goede Vrijdag 3 april. De
staties zijn op die dag te bezichtigen van 13.00 tot 15.00 uur. Een
ieder is dan om 15.00 uur welkom in een kerkdienst aan de hand
van de kruiswegstaties.

Het is ook mogelijk met een groep op een ander bezichtigings-
moment de tentoonstelling te bezoeken.

Meer info bij Helene Westerik 06-43167139 en\of Wim Boer 06-
29086680.

Koffieochtenden in Boshof 5

Elke 1e woensdag van de maand om 10.00 uur komen we bij elkaar
rond een thema in Boshof 5. De volgende datum is woensdag

1 april. De bijdrage voor de koffie/thee met iets lekkers is € 6,00.
Was je er nog nooit bij, en zou je willen komen: van harte welkom!
Graag opgeven bij Helene Westerik: telefonisch op 06-43167139.
Of via de e-mail: koffieochtend@outlook.com

Geven als delen

Geven is delen. Dichtbij huis zijn dat de Friese Rijders als het over
Oekraine gaat. Voor € 40,00 maken (en brengen) zij een doos
levensmiddelen. Maar, ze doen meer; ze brengen ook generatoren,
dekens en kaarsen, en dat is zeer essentieel. Wellicht hebben wij
nog wat te delen. Zie: www.frieserijders.nl
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Kerkasiel

In de kerk van Kampen loopt al sinds december 2024 een
zogenaamd kerkasiel voor de familie Babayants die met uitzetting
bedreigd wordt. De ouders vluchtten tien jaar geleden uit
Oezbekistan naar Nederland met twee kinderen. In Nederland
werden er nog twee kinderen geboren. Kerkasiel wil zeggen dat
mensen niet opgepakt kunnen worden als zij verblijven op een plek
waar een kerkdienst gaande is. Om die reden is het nodig dat erin
de kerk in Kampen een doorlopende kerkdienst is. 24 uur per dag.
Dat vraagt dus veel van voorgangers, muzikanten en vrijwilligers.
Daarom gaan wij ook weer op zaterdag 14 maart, van 12.00-14.00
uur. Dit keer gaat er een harpiste mee, waarmee Helene Westerik
een programma van een uur zal maken. Het andere uur is ter vrije
invulling. Geef je op bij Helene, dan kijken we of we samen kunnen
rijden.

Wanneer men de kracht voor de kleine dingen heeft, heeft men ze
ook voor de grote. Etty Hillesum.

Facebook: KerkOdoorn
Website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl

Detail Margarethakerk te Odoorn
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Kerkdiensten in de Grote Kerk en Odoorn

Op zondag 15 maart is in de Grote Kerk om 10.00 uur weer een
viering, waarin voorgaat ds. Menso Rappoldt uit Emmen. Musicus is
dan Christiaan de Vries terwijl de collectes bestemd zijn voor Kerk in
Actie (Werelddiaconaat Moldavié) en voor onderhoud aan het Roelf
Meijerorgel. Tevens zijn na afloop van de dienst weer actiebrieven
van Amnesty International in de kerk verkrijgbaar.

Op zondag 8 maart a.s. is er eerst weer een gezamenlijke dienst in
de kerk te Odoorn, Valtherweg 1, aanvang 10.00 uur. Hierin gaat
voor Helene Westerik, pastoraal werker. De muzikale begeleiding
door Marjan Doornbos en de collectes zijn bestemd voor Kerk in
Actie en voor de Wijkkas van zowel Odoorn als de Grote Kerk.

Op Palmzondag 29 maart is de volgende kerkdienst in Odoorn,
aanvang 10.00 uur. Dit is een dienst met kinderen, waarin voorgaat
Helene Westerik met op de piano Wim Boer.

Inleveren Kopij

Kopij voor de zondagsbrief van 15 maart gaarne voér woensdag
11 maart te 22.00 uur inleveren via e-mail:
zondagsbrief@grotekerkemmen.nl.

ledereen een fijne zondag gewenst...!

website http://www.grotekerkemmen.nl
predikant Ds. Menso Rappoldt, tel. 0591-226144
e-mail: predikant@grotekerkemmen.nl
scriba Joke Brederveld, tel. 0591-222159
e-mail: scriba@grotekerkemmen.nl
ringleiding er is een ringleiding in de kerk aanwezig

jsvnzn
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